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Beste lezer,

"t Is weer voorbij die (mooie) zomer". Een bekend lied van Gerard Cox. Kent u het
nog? "Mooi" zetten we even tussen haakjes want het was geen geweldige zomer. We
gaan er maar vanuit dat de meeste studiekringen nu wel weer gestart zijn met een
nieuw seizoen en nieuwe plannen.

Naast de colums van o.a Cor, Martin, Ingrid en Wim bieden we alle lezers een
inkijkje in een studiekring-bijeenkomst in respectievelijk Nijmegen en Huissen. Op
die manier proberen we iedere kring die behoefte heeft aan nieuwe impulsen
behulpzaam te zijn door kennis te laten nemen van het wel en wee van andere
kringen.

Veel leesplezier gewenst!
Heeft u ook iets, een oproep, inspirerende gedachte, interessante belevenis, een
standpunt of gewoon een verhaal of een korte impressie van uw "heropende”

studiekring en wilt u een van deze mogelijkheden met andere deelnemers van
Studiekringen via de PlatformPost delen? Mail ons via:

ppredactie@studiekringen50plus.nl.

Stuur een e-mail

Nieuws van het Platform
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Ook het Platform is weer van start gegaan met het starten van nieuwe
studiekringen! Op onderstaand lijstje ziet u de data waarop
informatiebijeenkomsten gaan plaatsvinden om nieuwe potentiéle
studiekringleden te informeren over de mogelijkheden van een eigen

Studiekringen50plus.
donderdag 23 september Bibliotheek Elst
10.00u tot ca 11.30u Europalaan 1, Elst
info: gkissels@obgz.nl
woensdag 29 september Bibliotheek Heteren
10.00u tot ca 11.30u Flessestraat 13, Heteren
info: gkissels@obgz.nl
maandag 4 oktober Bibliotheek Dokkum
14.30u tot ca 15.30u Brokmui 62, Dokkum
info: Mea Groenendaal (0519-292223 of 06-
49631465)
dinsdag 5 oktober Bibliotheek Deventer
10.00u tot ca 11.30u Stromarkt 18, Deventer
info:
wilmaachtereekte@bibliotheekdeventer.nl
dinsdag 5 oktober Dorpshuis De Schulp
15.00u tot 16.30u Visweg 45, Egmond-Binnen
info: Leekhout@bknw.nl
donderdag 7 oktober Bibliotheek Deventer
10.00u tot 11.30u Stromarkt 18, Deventer
info:
wilmaachtereekte@bibliotheekdeventer.nl
dinsdag 12 oktober Bibliotheek Kennemerwaard (Bergen)
19.00u tot 20.30u Dreef 1, Bergen
info: Leekhout@bknw.nl
donderdag 14 oktober Huys Egmont
15.00u tot 16.30u Slotweg 46-48, Egmond aan den Hoef
info: Leekhout@bknw.nl
donderdag 21 oktober Bibliotheek Oosterbeek
10.30u tot 12.00u Generaal Urquartlaan 1, Oosterbeek
info: ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl
donderdag 21 oktober Vredeburg
10.00u tot 11.30u Dusseldorperweg 64, Limmen

info: Leekhout@bknw.nl
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maandag 25 oktober Het Kruispunt
10.00u tot 11.30u Mozartlaan 1a, Akersloot
info: Leekhout@bknw.nl

Studiekring 50plus (na corona)

Een nieuwe fase? Zo zou je het wel kunnen noemen. De bibliotheken zijn weer
open. De meeste studiekringen komen weer bij elkaar. Zo zijn we ook weer
begonnen met het starten van nieuwe studiekringen. In juni was weer een
bijeenkomst (via zoom) voor medewerkers van de bibliotheek. Zij waren heel
enthousiast om een nieuwe kring te starten.

Op 2 september ging ik op weg om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Ik
vond het best wel weer spannend. Het was tenslotte bijna 2 jaar geleden dat ik
erbij was om een nieuwe kring op te starten. Velserbroek was de bestemming
en ik was daar heel lang geleden weleens geweest. Gelukkig is de Tom Tom er.
Na ruim een uur rijden kwam ik op de plaats van bestemming aan. Anne, de
bibliothecaris verwelkomde mij.

De informatiebijeenkomst verliep goed. Een van de deelnemers was zo
enthousiast dat zij ter plekke een onderwerp bedacht en zich direct aanmeldde
om aan de studiekring deel te nemen. Helaas was het aantal deelnemers niet
genoeg om een kring te starten.

Op 12 september was er weer een bijeenkomst en o.a door het enthousiasme
van Anne kunnen we op 30 september de studiekring gaan starten (8 dames en
2 heren).

Jannie van Manen, lid Platform

Glasvezel

Ze hebben bij ons glasvezel aangelegd. Je gelooft het niet als je het ziet. Een
taaie, dunne oranje kabel die, als je deze open ‘pelt’ in het midden een spriet laat
zien dunner dan een mensenhaar. Daar moeten dus al die nullen en enen doorheen.
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En dat is niet alles. Er komt nog veel meer doorheen. In pakketjes, zoals ze dat
noemen, met een codering aan begin en eind zodat elk pakketje precies weet waar
het moet zijn.

Maar eerst werd er een geul gegraven, een kabel gelegd en veel later werd er, op
afspraak, een gat in de muur geboord, een kabel het huis in gemanoeuvreerd en
kwam een meneer van de KPN alles afronden in de meterkast. Met als check of de
pc - boven in mijn geval - het allemaal begreep en of de telefoon nog werkte. Het
bleek dat de computer zelf al het modem had gevonden. En de telefoon rinkelde
blij. Een mail naar mezelf wist de weg te vinden. Brave jongens toch al die
elektronica. Je moet er niet aan denken dat het eens niet zou werken. Ik weet er
heus wel wat van, maar je kunt toch lelijk te pakken worden genomen. En dan kost
het tijd. Veel tijd. Naderhand wees een testje uit dat we dik tevreden mochten
zijn. Dat testje kun je zo van internet halen.

Plotseling geen irritante hiaten meer als ik iets van tv van de server van NPO haal.
Kan ik dus een gemist journaal of een aflevering van een serie vlot bekijken en ook
alle informatie ophalen die ik nodig heb voor een presentatie of een onderwerp dat
speelt bij de Studiekring. Algehele vreugde op ons adres dus. En omdat ik bij de
KPN zit allemaal gratis. Ook die twee versterkers. Het zit zo - voor degene die dat
niet weet: het modemsignaal gaat door een apparaatje, naar het lichtnet en kan er
in een ander vertrek (boven) via nog zo'n apparaatje weer af worden gehaald. Knap
he? Nou zag ik wel dat wij de enigen zijn in de straat die glasvezel hebben. Er
zitten er een heleboel bij Ziggo. Hoe dat gaat weet ik niet. Die KPN meneer
vertelde daarover een hoogst onbegrijpelijk verhaal. En van internet werd ik wat
dat betreft ook niet wijzer. Ja, dat het op tal van manieren mis kan gaan. Gelukkig
hebben we daar niets van gemerkt. |k ben wat dat betreft een zeer tevreden
kringlid. En mochten er toch nog onbegrijpelijke dingen gebeuren dan houd ik u op
de hoogte.

Cor Snijders, deelnemer Studiekring De Maten, Apeldoorn

Van de redactietafel

Elke vrijdagmiddag komt Studiekring Heseweide
uit Nijmegen onder leiding van Mieke Schurink
van 13.30u tot 15.30u bij elkaar. Zij zijn een van
de eerste opgerichte studiekringen50plus in
Nederland. ledere studiekring zou, indien men
daar behoefte aan heeft, uit de 30-jarige
ervaringen van deze Nijmeegse kring gemakkelijk
tot ideeén kunnen komen voor de invulling van
hun bijeenkomsten.




Om die reden stelt Mieke via deze PlatformPost iedereen in de gelegenheid eens
kennis te nemen van de invulling van hun bijeenkomsten.

Begin september blijken de meeste leden wel weer toe te zijn aan de wekelijkse
vrijdagmiddag bijeenkomst. Die verloopt steeds volgens het door het Landelijk
Platform aanbevolen format. In het eerste uur wordt ledereen in de gelegenheid
gesteld bepaalde ervaringen, meegemaakte gebeurtenissen, belangrijke
mededelingen, interessante krantenartikelen etc. waarvan de "inbrenger” vindt dat
die de moeite waard zijn om met anderen te delen, aan de orde gesteld. Omdat de
leden van deze kring niet meer tot de jongsten behoren, waakt men ervoor dat men
niet al te lang z’n medisch dossier aan de orde stelt. Belangstelling tonen voor
elkaars welzijn kan ook met een glimlach, of een knipoog, of een schouderklop of
een handdruk!

Om de beurt brengt elke week een lid van de kring een gedicht mee dat zij aan het
eind van het eerste uur, dus voorafgaand aan de koffie/theepauze, voorleest en
indien gewenst kort toelicht. Niet zo lang geleden heeft men al deze in de loop der
tijd ingebrachte gedichten gebundeld en dus is er een eigen dichtbundel tot stand
gebracht. Wat een idee! Geweldig! Een prachtig aandenken..Na de pauze gaat men
over tot een themabespreking c.q. presentatie. Elk jaar werd er een thema gekozen
waaraan men een lange tijd aandacht kon besteden door het in deelthema'’s op te
delen. leder lid nam een deelthema voor haar rekening om er op grond van
opgedane kennis/ervaring een presentatie over te houden.

Zo heeft men in de loop der jaren o.a.aandacht besteed aan thema'’s als
"architectuur”, "grote filosofen”, "bekende "componisten”, "godsdiensten” enz. Deze
manier van werken kan niet meer. Bibliotheek en/of computer zijn voor ons 85
plussers niet meer toegankelijk. Deze zomer stond het thema "Egypte” centraal, een
land waarover veel leden door reiservaringen en studie behoorlijk veel informatie
beschikken. Egypte werd opgedeeld in intereressante deelthema'’s zoals o.a.
gezondheid, religie, voedsel, egyptische kalender. leder lid bepaalt zelf hoeveel
tijd zij wil besteden aan de presentatie. Tegen de tijd dat alle deelthema'’s de
revue zijn gepasseerd kunnen de bijdragen wellicht ook worden gebundeld tot een
interessant boekwerk. Wie weet!

Tegenwoordig kiest ieder op haar beurt een onderwerp dat haar aandacht heeft
zoals: transgenders, Odyseus, natuur, Rubens maar ook prangende vragen als:" is de
wereld nog te redden?” enz. Veel wat zo ter sprake komt loopt uit tot felle
discussies die altijd in goede harmonie verlopen. leder lid bepaalt zelf hoeveel tijd
zij wil besteden aan haar presentatie. Van hetgeen er besproken is wordt iedere
week een verslag gemaakt.

Wij roeien met de riemen die we hebben zoals elke kring dat moet doen.

Mieke Schurink, Nijmegen, Studiekring Heseweide



Spreuk van de maand

LIEVER EEN ZES ZONDER STRESS
DAN EEN ZEVEN ZONDER LEVEN

‘Sinds kort hebben wij een B&B,’ deelde ik onze kennissen mee.

Ze keken mij vragend en onderzoekend aan. ‘Hadden jullie daar dan nog plaats
voor?’

‘Ja hoor.’

‘Maar op jullie leeftijd...?’

Helemaal achterin onze tuin,’ lachte ik.

Hun vragende blik veranderde in een niets begrijpende.

‘Velen beginnen in deze tijd een B&B. Ergens in een bos of landschap, dorp of
stad. In schuurtjes, achtertuinen en leegstaande kamers. Met als enig verschil
dat Ik niet steeds voor schoon beddengoed hoef te zorgen en geen kamer moet
poetsen. Mijn gasten, ooit met tientallen tegelijk, krijgen ontbijt wanneer het
mij uitkomt. Zelfs bij een paar dagen overslaan, hoor ik geen geklaag. Zo kan
ik rustig een tijdje op stap zonder ongerust te hoeven worden over
uitgehongerde logés.’

Het verhaal werd voor hen steeds raadselachtiger.

‘Na het zien van een tv-programma over het opzetten van een wormenhotel
ben ik hier meteen mee begonnen. Drie stapelbare donkere bakken gekocht en
in twee ervan gaatjes geboord. De onderste bak moest dicht blijven. Die ging
het vocht opvangen van al het voedsel dat ik in de bak erboven wierp. Vocht
dat weer dient als voeding voor onze binnenplanten. Toen op wormenjacht.
Speciale tijgerwormen of mestwormen moesten het worden. Alleen deze
zetten het afval in korte tijd om in compost. Een paar volkstuinen bezocht en
mesthopen overhoop gehaald, meestal vriendelijk geholpen door de eigenaars.
De meeste mesthopen stonken en zaten vol (on) gedierte. Maar geen
mestwormen te zien. Voordat deze mesthopen compost leveren ben je wel een



aantal jaren verder.

Dan toch maar de enige echte tijgerwormen bestellen. Hier zijn hele bedrijven
voor. Kant en klare wormenhotels zijn zelfs online te verkrijgen. Zelfs
designbakken, rond, vierkant, of met een mooi kleurtje passend in jouw tuin.
Na een dag of vier ontving ik mijn gasten per post. Ik verwelkomde ze met een
eerste bordje voedsel en zette hun verblijf op een schaduwplek in mijn
achtertuin. Kennelijk waren ze nog een beetje in de war van de reis want ze
kropen steeds naar de onderste bak waar geen voedsel te vinden was. Na ze
een paar keer te hebben teruggezet en ernstig toegesproken, snapten ze
opeens de bedoeling van dit arrangement. Hun eten werd alleen in de bovenste
verdieping geserveerd.

Om de andere dag breng ik ze nu een bordje groentenafval, fruitafval,
tuinafval met af en toe enkele eierschalen. Prut uit onze koffiecupjes zijn voor
hen de kers op de taart. Nieuwsgierig gluur ik eens per week hoe het mijn
gasten vergaat. Ze kronkelen, glibberen en glijden goedgemutst, zich dik en
rond vretend door al het lekkers heen. Poepjes die mijn lieve huisdieren -zo
noem ik ze tegenwoordig - produceren worden mijn eigen toekomstcompost.
Dit alles na een paar maanden! En jongen dat ze doen!

Is de ene bak vol zet ik de andere erbovenop. Zij gelukkig, ik gelukkig met mijn
ieniemienie B&B. Na dit verhaal moesten onze kennissen vreselijk lachen.

Dus hebt u plannen in deze richting, is dit een echte aanrader.

Nooit vroeg opstaan om broodjes in de oven te gooien of sinaasappelen uit te
persen. Geen lakens verversen of kamer poetsen en geen haren uit de
douchebak vissen. Gewoon drie in elkaar vallende bakken kopen met een
donkere deksel bovenop. En als laatste tip: zet de bakken op een schaduwrijke
plaats. Het zijn namelijk geen zonaanbidders.

Gerda Zachariasse

Uit het leven gegrepen

De ruim een jaar geleden geplande bijeenkomst
van de Studiekring Huissen kon op vrijdag 24 juni
j.l. worden gerealiseerd. Hoera! Het zou een wat
informele bijeenkomst moeten worden want men
had elkaar na zo'n lange lockdownperiode
wellicht heel wat te vertellen en daar moet
genoeg ruimte voor zijn. Men voelde er echter
toch weinig voor om nogeens uitgebreid stil te
staan bij allerlei "corona-ellende"” of



"persoonlijke medische dossiers”.

Aandacht voor elkaar kun je ook tonen door een glimlach, een schouderklop of een
knipoog. "Breng een artikel uit een dagblad mee dat je aanspreekt, of meldt een
gebeurtenis, ervaring die je graag met anderen wil delen, of een of ander voorwerp
waar een interessant verhaal aan vast zit, of meldt eens welk thema je zou willen,
kunnen presenteren”. Zo luidde de uitnodigingsmail.

Een kop koffie bij binnenkomst met een eenvoudig koekje maar in de grote pauze
een kop koffie met een heerlijke tractatie van de plaatselijke bakker deed al
meteen wonderen. Diverse leden gaven al meteen duidelijk aan dat ze wel een
presentatie wilden verzorgen en daarbij zeker gebruik wilden maken van het
prachtige verrijdbare digibord waarvoor Magda Steegh, locatiemanager Lingewaard,
de benodigde gelden bij haar superieuren had weten los te peuteren. Geen
geklungel meer met beamers, snoertjes, laptops, iphones, ipads maar gewoon
hetgeen je visueel wil aanbieden op een stick zetten en in dit mooie apparaat
pluggen. Het is eigenlijk een groot Windows scherm waar we mee te maken
hebben. Prachtig!

In het nieuwe seizoen dat officieel 3 september van start gaat vullen we het
aanbevolen studiekringformat wat flexibeler in. De ene keer besteden we veel
aandacht aan de actualiteit en de andere keer wordt het grootste deel van de
bijeenkomst in beslag genomen door een thema-presentatie. Genoeg thema-
suggesties werden ingepland zoals: "hoorapparaten”; "slag in het
Teutenburgerwoud”; "virtueel vliegen"; "de waterhuishouding Nederland";
"diabetes"; "Het oude Huissen".

We proberen een succesvol studiekringseizoen 2021-2022 tot stand brengen.

Wim Fonteyn, Studiekring Huissen

Waarom toch?



Vanmorgen bij het lezen van de krant werd ik getroffen door de foto van een
stralende prinses Alexia, die “bepakt en bezakt” (ik denk overigens dat ze wel
meer meeneemt dan die twee tassen...!) klaar staat om op weg te gaan naar
het Atlantic College in Wales. Zo vader - zo dochter. Nee, dat ze naar het

buitenland gaat voor haar laatste schooljaar, de hoeveelheid bagage of dat het
zo sneu is dat haar vader volgens het artikeltje niet “met Alexia rond heeft
kunnen kijken in Wales door corona” was niet wat me trof. De foto bezorgde
mij een onprettig gevoel en dan met name de mooie blauwe (spijker?)broek die
Alexia daar draagt. En dan vooral de grote gaten op kniehoogte. Door de
fabrikant of haarzelf daar vakkundig in aangebracht.

Ik voel me dan wel weer een ouwe zeur worden... geboren kort na de oorlog
heb ook ik de schaarste meegemaakt. Als zevende kind in het gezin weet ik als
de beste wat ‘afdankertjes’ zijn. Ik had een moeder die goed kon naaien en die
kort na de oorlog ergens een grote lap mooie beige mantelstof op de kop had
getikt. Daardoor kon ik vervolgens jarenlang de jassen van mijn oudere zussen
afdragen. Ik had mazzel dat er een tweeling bijzat, dat betekende drie keer
‘dezelfde jas’ dragen i.p.v. vier. Hetzelfde is gebeurd met donkerrode jasjes...
Later maakte mijn zus, die een naaiopleiding volgde, de leukste jurkjes voor
me, ik heb echt geen klagen (gehad). De nodige ‘tweedehandsjes’ heb ik vaak
met plezier gedragen (en soms nog wel!), daar was niets mis mee! Het was wel
een tijd waarin we wel een soort schaamtegevoel meekregen... ‘een ander ziet
het niet’! Er werd ook niet over gesproken met anderen.

In de 70-er jaren kwam ik eens op bezoek bij een (niet armlastig of zo) gezin
waar kort daarvoor een zak met gedragen kleding was binnengekomen van
familie of vrienden. Er was niets te merken van schaamte of zo, integendeel!
“kijk eens wat mooi, wat staat je dat leuk! Wat fijn dat we dit hebben
gekregen! We boffen weer!”

Inmiddels is het haast een sport om ‘tweedehandsjes’ te dragen. Er zijn zaken
met alleen maar gedragen merkkleding en zelfs Zeeman schijnt een afdeling
‘tweedehands’ te hebben. Een prima ontwikkeling wat mij betreft!

Na al deze ontboezemingen begrijpt u vast dat ik me enorm stoor aan het
opzettelijk aanbrengen van ‘beschadigingen’ aan kleding. Soms wordt het zelfs
‘beschadigd’ verkocht, heeft de fabrikant er de schaar alvast ingezet! Het
getuigt n.m.m. van een gebrek aan waardering voor materiaal en product.



Zo heb ik ook grote moeite met het op de markt brengen van spotgoedkope
kleding die al heel snel wordt afgedankt. Weggegooid. Nauwelijks te recyclen.
Dan wordt (goed) materiaal gebruikt, in een ver buitenland worden er door
(onderbetaalde meestal) vrouwen producten van gemaakt, die over de oceaan
worden getransporteerd, hier voor een habbekrats worden verkocht en al heel
snel weer afgedankt omdat het toch weinig heeft gekost en niet lekker zit of al
weer uit de mode is... Wat een verspillingen!

De genoemde handelwijzen raken me ook zo sterk door de op tv momenteel zo
vaak getoonde beelden van mensen in met name ontwikkelingslanden die
nauwelijks te eten hebben en vaak alleen de kleding hebben die ze dragen.

We kunnen niet overal de mensen helpen aan een beter bestaan, we kunnen
wel meer respect hebben voor wat we hebben en daarmee ook nog aandacht
hebben voor het milieu!

Maar dat is weer een ander verhaal...

Ingrid

Heeft u kopij voor de PlatformPost? Bijvoorbeeld een interessante column, een
inspirerende spreuk, of een mooi lied? Stuur dit dan naar

Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is vrijdag 22 oktober.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 29 oktober.

Agenda:

29 oktober: Verschijningsdatum PlatformPost oktober 2021

5 november: Online thema-presenatie; nadere gegevens volgen
12 november: Regionale ontmoetingsdag; nadere gegevens volgen

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven
aan uw mede-studiekringleden? En hen erop wijzen dat zij zich ook aan kunnen
melden voor de PlatformPost? Bedankt!
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